CARMELITESSEN KLOOSTER, ELZENDAAL BOXMEER

De gebrandschilderde ruitjes in t'klooster Elzendaal, Het eerste ruitje werd geschonken door Nicolaas
en zijn vrouw Helena NABBE,1685, ze komen in het begin van de 16e eeuw voor in BOXMEER, en waren
verwant met het bekende geslacht PEELEN. Nakomelingen van deze familie NABBE wonen nog in
BOXMEER o.a. in de Carmilietenstraat 5, te BOXMEER. hun wapen is een GOUDE PIJL op ZILVEREN
grond. Het tweede ruitje werd geschonken door de fam; PEELEN,1685 Het wapen van de fam; PEELEN
was als volgtrode dwarshalk in blauw schildhoofd met twee gouden gespen, in gouden schildvoet een
blauw molenijzer. Het derde ruiteje werd geschonken door de fam: ODENHOVEN 1685. Het wapen van
de familie ODENHOVEN was een kele drievingeringen strijdhandschoen de vingers naar beneden
gekeerd, op gouden grond . Het vierde ruitje, dit werd geschonken door de familie HOCTIN 1739. Het
wapen in rood gouden struikvogel, een zwarte steen in de rechter opgeheven poot. Het viifderuitje, is
geschonken door JOHANNES van OEFFELT en zijn vrouw ANNE MARIA ZYPKENS, Zij woonde in de
STEENSTRAAT
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BOXMEER Carmelitessenklooster Elzendaal |

Een aansicht vanuit het zuiden van CAMEL KLOOSTER ELZENDAAL. ruiten 6, uit 1685,met het wapen van
de familie de RAET,Deze waren Heer van de WEIJER zoals ze zich noemden,Het wapen van rood met
drie gouden schaatsen. Het zevende ruitje, Gschonken door de familie SAM in 1685, Deze familie voerde
een curieus doorsneden wapen, in het hoofd drie gekantelde torens en in de voet een omvallende pot,
waaruit muntstukken rollen. Het achtste ruitje,Inschrift Arnold Thomassen....Henrica Allaerts 1685, Deze
familie komt voor in BOXMEER,1640/1699. Ook in Beugen en Sambeek. Het negende ruitejetwaarop het
wapen van de familie VON WEEDT 1685. Het wapen is als volgttle en 4e veld, goud beladen met vijf
rechterdwarshalken van keel,beladen met azuren kwartier. 3e veld, goud beladen met drie balken
vankeel. Het tiende ruitje, Met opschrift -wat behouden bleef/Den Eersamen JOANNES MARTENS.1685.
De volgende keer de laatste ruitjes!



Carmelietessen klooster , Elzendael*

Een foto van klooster elzendaal in de DR.PEELENSTRAAT. Hier is in 1601 DR.PEELEN geboren,op de
THERESIENHOF. Het huis ELZENDAAL werd gebouwd i 1667. op dat moment bestond het slechs uit een
hof,een kapel,een boomgaard,schuurtje en een tuinhuisje.in 1672 komen er een viertal zusters vanuit
belgie naar BOXMEER ze hielden zich bezig met hum geloof en het onderwijs aan jonge meisjes.in 1720
werd er een nieuw klooster gebouw , later werd er nog een NOVICIAAT toegevoerd.in 1975 was het
afgelopen in huizen ELZENDAAL>

Hier de laatste ruitje van Elzendael.



een foto van het klooster ELZENDAAL vanuit het noorden. Het elfde ruitje, deed plaatsen GERTRUDIS
MARTEN,geen jaartal.Gertrudis Martens was TERTIARIS, Zij heeft op de Carmel 50 jaren trouwe
buitendienst verricht en was 42 jaren geestelijke dochter.Zij overleed in 1726 , 73 jaar oud. Zij werd bij de
zusters in het pand begraven. Ruitje 12; I.Reverendus Pater Oswaldus a Sancti Joanni,alias ELSHOUT.
Pastor te beugen,1897. de naam was niet v Elshout maar ELSKENS, hij was geen pastoor te Beugen
maar kwam uit Beugen.! ruitje 13: opschrift, Mijnheer Johan Hendrik VERHEIJEN,rentmeeste. en mevrouw
Catharina van WEVELINCHOVEN.,anno 1710. Ruitje 14: H.BLOEMMAERT , Als pastoor te HONTENISSE
met het jaartal 1694. Ruitje 15: Als pastoor te HAPS,1710. De RAMEN in het priesterkoor van de kapel, De
gebrandschilderde ramen van het priesterkoor zijn in latere tijd vervangen door minder artistieke
ramen. Het eerste raam werd geplaatst in 1699 en geschonken door de familie BLOMMAERT uit GRAVE.
Het tweede raam werd geplaatst in 1700 en gaf de voorstelling van de H.Profeet Elias en eliseus, en is
geschonken door de familie van WEVELINCKHOVEN-van Estvelt.??



